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Festival Fantasia
Hallo allemaal,

Ben jij helemaal gek op unicorns of trollen, regenbogen of vuurspuwende draken, feeën of
monsters maar vooral op magie en fantasie? Dan kun je met de activiteiten die op het programma
staan helemaal uit de voeten! Zo kun je zelf een monster maken of smullen van een unicorn.

Het kan zo gek niet deze vakantie of we hebben er een leuke activiteit voor gemaakt!

Groetjes van het fantasie BSO team

Natuur
Sterrenstokje
Fruit smaakt heerlijk en is lekker fris! Wij maken van ons fruit stralende sterren
hapjes!

Tooi der natuur
Wat is dit prachtig zeg..! Een tooi van echte bloemen en blaadjes. We maken dit
zelf door de natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.

Natuurlijke toverdrankjes
Toverdrankjes horen helemaal thuis in de fantasieverhalen van ridders, draken,
feeën en kastelen. Kunnen wij zelf ook een drankje brouwen met natuurlijke
materialen?

Appelmonsters
Monsters van appels! Met een beetje pindakaas erbij worden ze om van te
smullen!

Trollen van steen
We gaan op zoek naar stenen! Hier maken we namelijk de allerleukste, meest
grappige trollen van! Hoe komt jouw trol er uit te zien?!

Kunst en cultuur
Monstergalerie
Monsters… met Halloween zou je ze zomaar op straat tegen kunnen komen! Maak
je eigen monsterfamilie!

Unicorn smoothie
Dat ziet er leuk uit! Het is een unicorn smootie. Met bananen, mango, frambozen
en bosbessen maken we deze smoothie.
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Regenboogpapier
In deze activiteit gaan we zelf een regenboog maken op een bijzondere manier.

Hoe je brein je voor de gek houdt!
Optische illusies maken gebruik van trucjes die onze hersenen hebben ontwikkeld
en laten je zien hoe je brein je voor de gek houdt. We gaan verschillende optische
illusies bekijken.

Unicorns
Het absolute favoriete fantasiedier van dit moment: wij maken een unicorn!

Vuurspuwende draak
Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je
mond houdt en blaast, zie je de vlammen heen- en weer gaan!

Sport en spel
Joris en de draak
Een bekend verhaal uit de Middeleeuwen is Sint Joris en de draak. Kruip jij in de
huid van Sint Joris en weet jij de draak te verslaan?

Krabbenbal
Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook lukt om als krab te
voetballen... Probeer het uit!

Klein Duimpje
We zijn allemaal 'Klein Duimpje', wie kan er in de laarzen van de grote reus lopen?

Levend Snake
Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Muziek en dans
Er was eens... samen een sprookje maken
We fantaseren erop los en bedenken de mooiste of stoerste sprookjes!

Superhelden Foto Challenge
Gewapend met een camera maak jij de buurt extra heldhaftig door goede daden te
doen waarbij je, met een beetje fantasie, een echte superheld bent. Leg ze
allemaal vast op de foto en verdien zoveel mogelijk punten!

Fantasiegenie
Fantaseren kun je leren, dus gebruik je fantasie! Word jij ook een echt
fantasiegenie?

 


